
Pleegzorg!  
aan de keukentafel 
 

Denkt u wel eens na over wat u zou kunnen betekenen voor andere kinderen? 

Jan Terlouw is samen met zijn vrouw Lize een ervaringsdeskundige. Samen vangen zij al bijna 15 jaar 

kinderen op in hun huis. 

Graag vertellen zij over de kinderen die zij hebben mogen opvangen in het verleden maar ook nu nog 

in hun huis wonen.  

Ook kunnen zij delen over de positieve invloed die steunouders op pleegouders kunnen hebben, over 

hoe belangrijk zij kunnen zijn! 

Heeft u vragen over bijvoorbeeld:  

• Is pleegzorg iets voor mij? 

• Wat houdt pleegzorg in? 

• Welke vormen zijn er allemaal? 

• Wil ik kinderen in mijn eigen huis opvangen of zijn er ook andere manieren (steunouder 

worden)? 

• Hoe het gaat met je eigen kinderen als je pleegkinderen opvangt? 

• Alle andere vragen die je kunt hebben       

 

Van harte welkom om aan onze keukentafel in gesprek te gaan!    

      

• Datum: dinsdag 9 november                                                 

• Tijdstip: 19.30-2100          

• Adres: De Oude Munt 7 

• Graag even aanmelden als u van plan bent om te komen (jan.terlouw@legerdesheils.nl) of 

06-12134438 

 

Deze avond wordt georganiseerd door de gezinsparaplu in samenwerking 

met de pleegzorgaanbieders uit  

de regio en we sluiten aan bij de landelijke ‘week van de pleegzorg 2021’. Als 

u na deze avond meer informatie  

zou willen ontvangen kunnen we u in contact met één van de 

pleegzorgorganisaties brengen. 
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